
HET SCHOOIERSLIED 
 
Ga je graag eens wandelen 
Alleen of met veel anderen 
Kom dan bij de schooiersclub 
Ga maar bij die blauwen 
Ge kunt ze wel vertrouwen 
Al zitten ze soms in de pub 
Wilt g’u amuseren 
Ge moet u niet generen 
Kom dan met de schooiers mee 
Wilt ge een plezierke 
Drinkt een schooiersbierke 
Dan valt de tocht u zeker mee 
 
   Bij de schooiers 
   Zijn ze allen in het blauw 
   Bij de schooiers 
   Met een kort of lange mauw 
   Bij de schooiers 
   En die kleuren zijn we trouw 
   Bij de schooiers, bij de schooiers 
   Bij de schooiers 
   We stappen samen door het veld 
   Bij de schooiers 
   En dat kost ons niet veel geld 
   Bij de schooiers 
   ’t is de gezelligheid die telt 
   Bij de Schooiers, bij de Schooiers 
 
Wilt ge mee gaan stappen 
met trage of met rappe 
trek je schooierstrui maar aan 
Langs bossen en langs wegen 
Ge komt ze overal tegen 
Van Wichelen tot in De Haan 
Ben jij zoals de meesten 
En hou je  veel van feesten 
Dan zit je bij de Schooiers goed 
Zij houden ook van reizen 
Van drank en goede spijzen 
Alles loopt zoals het moet 
 
   <Refrein> 
 


